
Verslag Bosuilenexcursie vrijdagavond 16 januari 2026 

Deelnemers: Jitte, Jesse, Jens, Maarten, Arend en Lauren 
Excursieleiders: Arend de Jong en Martine Kamminga 

We verzamelden ‘s avonds in Castricum dichtbij het Huis van Hilde en er waren 
ongeveer 9 of 10 mensen. Met de fiets gingen we in het donker de duinen in. Het was 
heel leuk en er was een meneer die Arend heet en die kon heel goed een Bosuil nadoen. 
Zelfs zo goed dat andere bosuilen gingen terugroepen. De mannetjes maken een ander 
geluid dan de vrouwtjes. Ik bedoel hier de uilen. We hebben wel 6 of 7 Bosuilen gehoord. 
Je kon ook leuk kletsen en het duurde ongeveer 1 1/2 uur. 

Lauren Groen 

 

 

Bosuil – Foto H.Stapersma 

Contactroepen tussen mannetje en vrouwtje Bosuil 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Bosuilen_-_SoundCloud_-_Beeld_en_Geluid.ogg

