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Vogelaars op de Zuidpier; foto Johan Wit 

Rond 9:30 uur kwamen we aan bij de parkeerplaats voor de Zuidpier van IJmuiden. We 

waren met 15 man/vrouw. Een mooi gezelschap. Onder leiding van Bart en Aalko liepen we 

met de helft van de groep aan de hoge kant (achter helmgras) en met de andere helft van de 

groep aan de strandkant richting de pier. Dit deden we om de kans om Sneeuwgorzen te 

spotten te vergroten. Helaas konden we ze niet vinden.  

Op het strand, bij de branding, stonden grote meeuwen (o.a. mantelmeeuwen) te rusten in 

de ochtendzon, die wat in warmte werd afgezwakt door sluierbewolking. Tussen de 

meeuwen door krioelde het van de rennende Drieteenstrandlopers. Wat bewegen die hun 

pootjes snel. Er was ook een enkele Scholekster te vinden.  

Bij het begin van de pier aangekomen hoorden en zagen we Oeverpiepers. De eerste 

Steenloper die we zagen leek wat versuft (mogelijk ziek) en de eerste zeehond werd een 

aardig stuk “pier-inwaarts” gezien. Toen een KNRM reddingsboot met grote snelheid kwam 

aanvaren dook hij onder en werd op die plek niet meer gezien.  

Op de pier waren de Paarse Strandlopers en Steenlopers niet echt onder de indruk van 

mensen. Ze bleven hun ding doen (eten of slapen), ook al stonden we er vlak naast. Op het 

water zagen we o.a. Aalscholvers. 

Voorbij de bocht van de pier kregen we meer zicht op volle zee. Daar vlogen en dobberden 

zeevogels in de verte. Opeens vlogen er 4 mannetjes Eidereenden voorbij; een schitterend 

gezicht. Ook een Jan van Gent vloog goed zichtbaar voorbij. Even verderop zagen we ook een 

juveniel exemplaar van de Jan van Gent. 



 

Juveniele Jan-van-Gent; foto Radha van Schaijck 

Op het einde van de pier stonden we tussen ander vogelaars. Er was een jongeman die een 

jaloersmakende hoeveelheid Roodkeelduikers en andere duikers opsomde die hij steeds in 

zijn kijker zag. Vier Zwarte Zee-eenden vlogen weg en konden we goed zien. Zo nu en dan 

dook er een zeehond op.  

2 jonge vogelaars attendeerden me op een Kuifaalscholver, te herkennen aan de rechte (niet 

taps toelopende) snavel. Ook die konden we goed zien.  

 

Kuifaalscholver met Botervis; foto Bart Romijn 

Toen we aan de terugweg wilden beginnen, zagen we 2 zeehonden aan de binnenkant van de 

pier. Een van hen ging half onder/half boven water op een betonnen blok liggen.  

Toen we eenmaal op het strand waren aangekomen en stonden te genieten van het op het 

land warmer aanvoelende zonnetje en de wat rustiger geworden Drieteenstrandlopertjes, 

zagen we opeens 3 kleine vogeltjes vliegen. Vanuit het duin vlogen ze naar de pier. Veel van 

onze kijkers volgden de vogeltjes in hun vlucht. En ja hoor, daar zaten ze: Sneeuwgorzen. 2 

vrouwtjes en 1 mannetje. Er is een aantal hele mooie foto’s van gemaakt.  



Wat ik erg grappig vond was dat de Sneeuwgorzen op een gegeven moment naar het randje 

van de balustrade van de pier waren gevlogen en op 3 meter afstand naast iemand gingen 

zitten die heel druk met zijn telefoon bezig was en geen idee van de gorzen had. En dat 

terwijl ik die vogeltjes zo graag van dichterbij had willen zien. 

 

Sneeuwgors; foto Radha van Schaijck 

Na deze toegift van de Zuidpier, gingen we naar de auto. Een hele geslaagde excursie!  

 

 

 

 

 

 


