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Op woensdagmorgen om 7:45 stonden er 16 mensen, in het donker, bij de bushalte op het 

strandplateau van de Zeeweg. De schimmen waren niet zo zeer forensen die op weg naar 

hun werk waren, maar natuurliefhebbers die reizigers in de natuur wilden gaan bekijken. 

De najaarsvogeltrek is rond deze tijd in volle gang en het is de moeite waard om dit 

fenomeen in levende lijve te aanschouwen. Hans Kuperus was vandaag de natuurgids en hij 

begon al bij aanvang aan te geven dat de weersomstandigheden niet veel hoop konden 

bieden op spectaculaire reisbewegingen van de trekvogels. Een frisse noordenwind en veel 

bewolking brachten alleen de vogelaars tot buitenactiviteiten.  

De groep vertrok toch vol goede moed in de schemering langs de zeereep. De roodborstjes 

evenals de winterkoninkjes waren talrijk en waren op dit uur al flink hun territorium voor 

zich aan het opeisen. Al snel hoorden we toch een krentje in de pap. De waterral liet zich 

horen en waarschijnlijk waren het er zelfs twee. Leuk voor de dagtellijst. We liepen naar de 

vogeltelpost Castricum. Boven op het duin was ie bezet door één teller. Hij had ook nog niet 

veel spectaculairs gezien. Hans Kuperus vertelde dat op goede doortrekdagen, 

zuidoostenwind en heldere lucht, het raadzaam is om een boven op het duin een helm te 

dragen omdat de gevederde vrienden je links, rechts en onderdoor voorbij vliegen….. 

Bijzonder was dat vandaag nagenoeg alle vliegbewegingen naar het noorden waren. Het was 

toch echt herfst en geen lente. Een verklaring kan zijn dat een frontje bij IJmuiden de weg 

naar het zuiden versperde. 

Naarmate de ochtend vorderde zagen we grote groepen spreeuwen wél naar het zuiden 

trekken. Hoog in de lucht en eigenlijk alleen maar waarneembaar met een verrekijker gingen 

wolken van 500 of meer in de goede richting. Wat lager konden we genieten van het 

prachtige ballet van een hele groep in een harmonieus samenspel om een sperwer te 

ontwijken. 

 

 
Zicht op door een sperwer belaagde groep spreeuwen. Foto Radha van Schaijck 



Op weg naar de Wei van Brasser zagen we talloze aalscholvers, die gezamenlijk hun ontbijt 

gingen nuttigen op de Noordzee. Een grote zilverreiger bracht wat afwisseling in de lucht. In 

het struweel huisden de vinken, groenlingen en roodborsttapuiten. Met een doorbrekend 

zonnetje werd het niet alleen warmer maar konden we ook beter de kleuren van de vogels 

zien. De boomleeuwerik kon zich nu buiten zijn gezang ook prima laten zien. 

 

Op de Wei van Brasser aangekomen, zagen we in het water grauwe ganzen, dodaars en 

wintertalingen. Een Schotse hooglander nam, tot haar knieën staand in het water, een 

zonnebad om haar weelderige haardos in goud te  laten veranderen. In de lucht trokken 

groepen koperwieken, kramsvogels en zanglijsters……naar het noorden. 

 

Tegen 11:00 uur werd de terugweg door het duin, via de camping gevolgd. In het struweel 

werden nog goudhaantje en vuurgoudhaantje waargenomen. Twee grote bonte spechten 

speelden tikkertje in het naaldbos en een buizerd vond het langzamerhand tijd om te gaan 

brunchen. 

 

 
Buizerd, graspieper en sperwer lieten zich alle goed zien. Foto’s Bart Romijn 

 

Tegen kwart voor twaalf stonden we weer bij de bushalte. Ondanks de sombere 

verwachtingen was het zeker een geslaagde ronde. Rond de 40 soorten zijn waargenomen 

op zicht en gehoor. Een mooie oogst. 
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