
Excursie 14 september naar de Wei van Brasser en omgeving 

Zondag 14 september gingen we met vijf kinderen op excursie en Henk en Peter als begeleiders. Niet 

met de bus, trein of auto maar gewoon lekker op de fiets. Gelukkig was het mooi weer. 

Eerste stop: de Wei van Brasser. Daar bleek weer dat vogels een soort ninja’s zijn, want je hoort ze 

wel, maar zien is een ander verhaal. Uiteindelijk lukte het toch en toen zagen we iets bijzonders: een 

kleine bonte specht. Prachtig met zijn zwart, wit en rode kleur. Een stuk kleiner dan de grote bonte 

specht en herkenbaar aan zijn rode petje. 

Daarna door naar de ijsbaan van Kennemerland. We hadden er al van gehoord dat hij er zou zitten en 

toch waren we aangenaam verrast dat hij er zat: een Zwarte Ibis. Voor de duidelijkheid: die zie je hier 

bijna nooit. Het is een beetje alsof er ineens een pinguïn over straat zou lopen. De ibis liep daar heel 

relaxed met zijn lange kromme snavel, alsof het de normaalste zaak van de wereld was dat wij hem 

stonden te bewonderen. 

Op de terugweg waren we blij maar ook trots. We hebben niet alleen heel veel vogels gezien en 

gehoord, maar ook hele bijzondere. En eerlijk is eerlijk, allemaal dankzij Henk en Peter die iedere 

maand weer leuke en interessante excursies bedenken voor ons.  

Op naar volgende maand! Groeten, Maarten 

 

 



 


