
Verslag excursie ‘Rondje Noord-Holland’ op 9 augustus 2025 

Verslag Margot van der Veen 

Overgestapt in de auto van Radha, op weg naar Alkmaar om Kees Roselaar op te 

pikken. Kees is vandaag onze gids en daar zijn we blij mee. Kees heeft zijn hele 

leven, en dat zijn best wat jaartjes, besteed aan vogels en weet ontzettend veel. Niet 

alleen van vogels trouwens. Een goede gids, altijd bereid om vragen te 

beantwoorden.  

We ontmoeten de andere excursiegangers bij het Marepad in Twisk. We zijn met z’n 

elven. Hier scheren Oeverzwaluwen langs, verderop is een zwaluwwand. Door naar 

het uitkijkpunt waar we Kemphanen, Wintertaling en jonge Kluten (bruin in de 

vleugels) zien. Er hangt een lichte nevel, een droomachtige sfeer, mooie silhouetten. 

Langzaam komt de zon tevoorschijn. Heel bijzonder, we ontdekken drie jonge Bruine 

Kiekendieven, al wel met koperen kruin. 

De volgende stop is Oude Zeug, voorbij Medemblik. ’s Winters zitten hier veel 

Toppers. Nu is er niets te zien. 

Dan de jachthaven van Den Oever. Ook hier weinig te zien maar bij Tante Pietje 

smaakt de koffie prima. We lopen naar het eind van de pier, naar Het Schor en horen 

onderweg de Graszanger (denken sommigen van ons). Te zien zijn veel Bonte 

Strandlopers en Tureluurs en ook Wulp en Regenwulp. Prachtig tekent het 11e -

eeuwse kerkje van Oosterland zich af tegen de horizon. Terug naar het begin, het 

gebouw van de havenmeester. Helaas geen Zwarte Sterns te zien, wel een grote 

groep Lepelaars. 

We volgen een prachtige toeristische route via Stroe met z’n typische Wieringer 

boerderijen met het hooivak op de zuidwestenwind gericht en de boerderij 

daarachter. Bij de Normerweg zien we weer veel wulpen met, kenmerkend, de snavel 

in de veren (zij hoeven niet voortdurend te scharrelen naar eten) en tureluurs. Langs 

het mooie Peilschaalhuisje naar de Ewijcksluis. Een visarend op een paaltje, verder 

een grote groep lepelaars. 

We gaan terug langs onder water gezette bollenveldjes. Helaas geen vogel te zien. 

Vlak voor Callandsoog, in de Jewelpolder zien we Krombek- en Kleine Plevier,  

onderweg een Sperwer in het stro, bij de Nollen van Abbestede een Slobeend met 

jongen en verderop een Boomvalk. 



 

Boomvalk, foto Radha van Schaijck 

 

Dan de climax, een ondergelopen bollenveldje bij Sint Maartensbrug. Daar is ie dan 

toch: de Lachstern. Een Slechtvalk heeft het voorzien op het jong Lachstern maar de 

volwassen Lachstern weet hem te verdrijven.  

 

Lachstern, foto Radha van Schaijck 



 

Een prachtig slot van een heerlijke excursiedag. Niks gemopper, alleen maar 

plezierig en aardig. Het kan. 

Veel dank aan de organisatoren, de chauffeurs, de overige deelnemers en natuurlijk 

onze gids Kees.  

Margot van der Veen  

  

 

 

 


