
Fietsexcursie omgeving Castricum – verslag Elice Jongerius 

Op zaterdag 19 juli 2025 stonden er rond 7 uur in de ochtend al 14 fietsen aan het einde 

Haagscheweg in Bakkum. Klaar voor de fietsexcursie door het duin- en buitengebied rond Bakkum en 

Castricum onder leiding van de voltallige Excursiecommissie. De nieuwe Vogelwerkgroepleden 

Remco, Carolina en aspirant-lid Gaudia gingen voor het eerst mee op excursie en aan de 

enthousiaste reacties gedurende de ochtend te horen, zeker niet voor het laatst.  

Het was uitstekend vogelweer, zo goed als windstil met een aangename temperatuur. We begonnen 

bij het vogelscherm aan het Meertje van Vogelenzang oftewel Karpervijver. De Aalscholvers waren, 

zoals de laatste jaren gebruikelijk, in grote getalen aanwezig. Verderop op het bruggetje zagen we niet 

de gewenste IJsvogel(s) maar wel drie speelse juveniele Grote Bonte Spechten en een Winterkoning. 

Op een bospaadje binnendoor richting de Van Speyklaan hoorden en zagen we Grauwe 

Vliegenvangers. Ook de Roodborst, de Koolmees, de Holenduif en de Zwartkop werden daar 

gehoord.  
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Verderop, in het water van de Wei van Brasser en van het Doornvlak (de vogelkijkhut) werden we 

onder andere getrakteerd op Dodaars, Geoorde en gewone Futen, Witgatjes, een Regenwulp, 

Kieviten, Kleine Plevier, een overvliegende jagende Sperwer, overvliegende Buizerds, Grauwe 

Ganzen (veel), een paar witte Soepganzen en foeragerende Zilverreigers. In dezelfde buurt maar dan 

op en boven land zagen sommige van ons een mooi Paapje man. Allemaal zagen en hoorden we 

Kwikstaartjes, juveniele Putters en Kneuen, Gierzwaluwen en een enkele Rietgors. Overvliegend 3 

luidruchtige Sterns; of 3 Visdieven, daar zijn de meningen over verdeeld.  

De fietsen werden gepakt voor een plek een paar kilometer verderop, het hoge Uitkijkpunt in de buurt 

van de Vinkenbaan. Hoewel het heerlijk toeven was daarboven met een prachtig uitzicht, was er qua 

vogels niet veel activiteit. De Slangenarend was, jammer voor ons, al een paar dagen niet boven het 

zweefvliegveld waargenomen en had zijn/haar jachtgebied verlegt naar de Kennemerduinen. Op naar 

de koffie met appelgebak op Camping Geversduin.  



Het contrast met de stilte in ons mooie duingebied en het terras op de camping, grenzend aan de 

speeltuin, had niet groter kunnen zijn. Geen vogel te bekennen dus, zelfs geen bedelende Mussen. 

Na de koffiepauze ging de tocht door naar het poldergebied via de Noordermaatweg naar de groene 

zuidkant van Castricum- in dit mooie stuk zagen we 15 Lepelaars, een Oeverloper, veel Kieviten, 

Kemphanen, Grauwe en Grote Canadese Ganzen, Storm-, Kok- en Kleine Mantelmeeuwen, Buizerd 

en een Bruine Kiekendief. 

Het laatste traject - met nog vijf deelnemers - was naar de Groote Ven, beheerd door De Hooge 

Weide. Hier zagen we onder andere 6 Kleine Plevieren, Kemphanen en tal van Tureluurs. 

 

Een bijzonder vogelrijke excursie met 

meer dan 60 soorten, in het hart van 

ons unieke, gevarieerde 

Vogelwerkgroepgebied, en dan ook nog 

een met prachtig weer. Een betere 

manier om je weekend te beginnen is 

bijna niet te bedenken. 

Dank aan de Excursiecommissie, met 

name aan Bart en Bob die deze keer de 

route hebben verkend en uitgezet. 
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