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Starrevlak in de ochtend 
 
Het was vroeg op deze ochtend, want er was afgesproken bij het Huis van Hilde om 06.30 uur of 
om 07.00 uur bij de parkeerplaats aan het Nachtegalenpad in Egmond aan de Hoef. Het was nog 
fris en erg mistig. We waren met z’n vieren bij het Huis van Hilde, maar zonder auto! Dus werd er 
gauw een auto gehaald waardoor we op tijd in Egmond aan de Hoef waren. Daar stonden nog 
eens 5 deelnemers op ons te wachten. O.l.v. Hans Kuperus trokken we het duin in, tussen alle 
leuke vakantiehuisjes door. We begonnen meteen al met Tjiftaf, Fitis, Merel, Winterkoning, 
Roodborst, Heggenmus en Zanglijster, alle uitbundig aan het zingen.  
 

 
 
 



Ook lieten zich Staartmezen zien en zagen we nog een late Koperwiek. De Nachtegaal hoorden 
we al in de verte, maar zagen we nog niet. Na een aantal keren een verkeerd paadje te hebben 
genomen, gingen we het duin over. Hier zagen we Kneutjes en een Witte Kwikstaart. De 
Gekraagde Roodstaart liet van zich horen en liet zich ook nog eens ontzettend goed zien. We 
keken uit over de duinmeertjes waar we het nodige aan eenden-, ganzen- en futensoorten zagen. 
Ook liet de Cetti’s Zanger zich regelmatig horen, maar natuurlijk niet zien! De Rietzanger werd 
gehoord.  
 
Ondertussen kreeg de zon meer kracht en werd het aangenaam. Op ons uitkijkpunt konden we 
even lekker wat nuttigen. Langs het 2e duinmeertje kwamen er wat kadootjes voorbij: 2 
Boomleeuweriken, een Beflijster, 2 Oeverzwaluwen, een Blauwborst, 2 Wulpen (roepend), 2 
Lepelaars overvliegend en een Waterral (roepend). Die Roodborsttapuit liet zich niet meer zien 
hè Hans? Nog even vanuit de vogelkijkhut over het water gekeken en uiteindelijk daar de 
verwachte Geoorde Futen gezien. Ook nog een paartje Wintertaling die zich snel uit de voeten 
euh veren maakten. Richting/boven zee nog hele grote groepen Brandganzen gezien die terug 
naar het noorden gingen. Een Buizerd was zich nog even netjes aan het maken toen we weer over 
het duin terugliepen naar de vakantiehuisjes. Daar nog even staan kijken naar een uitbundig 
zingende Nachtegaal die zich wel liet zien en een Zwartkop die ook even kwam kijken waar wij 
nou naar aan het kijken waren. Al met al een leuke en gezellige ochtend! 
 
P.S. Als bijschrijfsoorten zagen we konijnen, Schotse Hooglanders en Exmoorpony’s.  
 
 
 


