
Dagexcursie Oostvaardersplassen – 26 januari 2025    Aalko Veldman 

Op deze zondagochtend verzamelden zich een achttal leden van de VWG op de parkeerplaats achter 

het station en vertrokken we om klokslag 7 uur richting het oosten. Het was nog donker toen we 

wegreden en we vroegen ons af of we de vertrektijd niet beter een half uur later hadden kunnen 

stellen, maar bij aankomst bleek het toch al licht te zijn en we waren eigenlijk precies op tijd om het 

natuurpark in te gaan en om te kijken wat er zoal te zien was. 

Nou, dat viel niet tegen. Op de eerste paar honderd meters hoorden we al diverse soorten, zoals 

mezen, merels en zelfs Cetti’s zangers. Op weg naar de eerste vogelkijkhut, “De Blauwborst”, 

hoorden we ze al in de bomen rondom ons. In de hut zagen we wat diverse watervogels; eenden en 

ganzen en daarna vervolgden we onze weg richting de tweede uitkijkhut, “De Schollevaar”, een 

vogelsoort ons allemaal welbekend uit de Pluk van de Petteflat.  

Onderweg daarnaartoe beleefden we het eerste hoogtepunt van de dag, er waren twee Aalscholvers 

aan het bakkeleien over een forse karper die de een niet ingeslikt kreeg waarop een tweede hem 

afpakte en ook niet wegkreeg. Waarop de vis terug in het water viel, meer dood dan levend maar 

wellicht had hij nog een kansje, ware het niet dat een Zeearend het schouwspel had gadegeslagen en 

het tijd vond om zijn ontbijt op te halen. Met groot gemak viste hij de vis uit het water en de 

Aalscholvers hadden het nakijken. Wat een prachtig gezicht, die enorme vogel met zo’n joekel van 

een vis in zijn klauwen weg te zien vliegen.  

Afijn, wij gingen verder en in de plas zagen we Slobeenden, Bergeenden, een vijftal Pijlstaarteenden, 

Grote Zaagbekken en meer van dat spul. Het pad naar de vogelhut was één grote modderpoel, niet 

helemaal tot onze enkels maar veel scheelde het niet, maar het uitzicht was weer prachtig. Diverse 

Zeearenden vol in de zon in de bomen en ook hier weer veel watervogels. Daarna terug naar de 

parkeerplaats, want het pad naar de uitkijktoren “de Roerdomp” was helaas afgesloten. Wel zagen 

we nog een aantal Nonnetjes.  

Daarvandaan naar uitkijkpunt “De Grauwe Gans”, met ook hier weer diverse Zeearenden, Grauwe 

Ganzen en eenden. Het pad was heel aantrekkelijk, een moerasbos in ontwikkeling met veel 

overwinterende vogels in de bosjes rondom ons.  

Vanaf “de Grauwe Gans” over de Knardijk naar kijkhut “De Poelruiter” waar we een Buizerd zagen, 

Groenlingen, Puttertjes, Vinken en een juveniele Slechtvalk die druk bezig was een braakbal op te 

boeren maar die niet echt loskwam geloof ik want hij bleef met zijn kop omhoog gaan en kokhalzen 

zo te zien. Wel een mooi gezicht die vogel zo dichtbij met zijn dagelijkse beslommeringen. Terug naar 

de auto’s en even de weg overgestoken naar kijkhut “de Poelruiter” waar een Bokje was gemeld, 

maar helaas niet gezien.  

Tot slot verplaatsten we ons naar de Grote Braambult, een verhoging, waarvandaan we een prachtig 

uitzicht hadden over een grasvlakte met wat plassen en rietvelden. In de verte was blijkbaar een 

dreiging want er ging een enorme vlucht met kieviten en Goudplevieren de lucht in, wat de dreiging 

was konden we niet zien maar er zaten wel weer vijf zeearenden in de bomen. In een plas voor ons 

een viertal Wilde Zwanen en een eind verderop nog een aantal. In een boom een Buizerd. Een paar 

van de dames die sinds kort meegaan met de excursies zagen en herkenden een Blauwe Kiekendief 

jagend over het riet, waar de mannen en meer ervaren vogelaars enige tijd nodig hadden om 

overtuigd te raken dat het toch echt een vrouwtje Blauwe Kiekendief was. Chapeau. Toen we op het 

punt stonden om te vertrekken werden we geattendeerd op een Smelleken die in een boom zat. 

Heel mooi.  



Hier was dan ook het einde van de excursie, Bart bedankte namens de deelnemers Cees Baart 

hartelijk voor de leuke dag en overhandigde hem een kleine attentie die in dank werd aanvaard. Op 

de terugweg zagen we vanuit de auto vlak langs de weg nog een mannetje Blauwe Kiekendief.  

De Oostvaarderplassen hebben hun reputatie wat betreft Zeearenden meer dan waargemaakt, want 

we hebben er een twintigtal gezien. Prachtig. 

 

 

Soorten gezien en gehoord: 

Zwarte Kraai, Ekster, Putter, Vink, Winterkoning, Rietgors, Heggemus, Sijs, Merel, Roodborst, Cetti’s 

Zanger, Groenling, Spreeuw, Boomkruiper, Pimpelmees, Koolmees, Staartmees, Grauwe Gans, 

Brandgans, Kolgans, Bergeend, Slobeend, Kuifeend, Tafeleend, Wilde Eend, Krakeend, Pijlstaart, 

Nonnetje, Grote Zaagbek,  Grote Zilverreiger, Waterral, Meerkoet, Aalscholver, Grote Bonte Specht, 

Kievit, Goudplevier, Pontische Meeuw, Zilvermeeuw, Wilde Zwaan, Knobbelzwaan, Blauwe 

Kiekendief, Bruine Kiekendief, Torenvalk, Zeearend, Slechtvalk, Buizerd, Smelleken, Holenduif. 

 

Zeearend in het zonnetje. 



Rietgors 

Slechtvalk  



 

Boerende slechtvalk 

 

 

 


