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We zijn om half acht ´s avonds met vier leden van de vogelwerkgroep   en twee 

excursieleiders vanaf station Castricum de bossen in gegaan. Iets voorbij het Hof van Kijkuit 

deed Arend de eerste Bosuil na. We kregen vrijwel gelijk antwoord van een redelijke afstand. 

Na nog een roep van Arend kregen we helaas geen antwoord meer, en zijn we verder 

gefietst. De tweede stop was helaas niet succesvol. Toen zijn we nog wat verder gefietst, en 

weer gestopt. Weer onsuccesvol. Daarna zijn we richting de Hoep gefietst, waar we de weg 

overstaken, om het daar te proberen. Arend deed weer een Bosuil na, en jawel, antwoord! 

Na een paar minuten bleek dat we met een paartje te maken hadden! We bleven een tijdje 

staan, en liepen heen en weer. Een van de uilen kwam even dichterbij, maar vloog daarna 

helaas weer wat verder weg. Niemand had verwacht dat er een paartje zou zitten, dus was 

het een grote en mooie verassing. Helaas hebben we geen Bosuil gezien, maar nog steeds 

vonden we het een heel geslaagde excursie. We waren rond half tien weer terug op het 

station, na een hele mooie avond, met veel uilen. 

 


