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Ondanks dat we op deze frisse zaterdagochtend tot 8.05u op de verzamelplek
wachten, blijft de teller op 4 personen staan. Het was gister dan ook wel erg nat.
Mogelijk dat hierdoor anderen de excursie even hebben gelaten voor wat het is. Een
bescheiden clubje dus, maar niet minder gezellig.

Na een korte autorit arriveren we bij het pontje dat ons snel naar de Woude brengt.
Daar aangekomen lopen we linksaf de dijk op en zien een groep Grauwe Ganzen in
het veld, met wat Nijlganzen ertussen. Ook zitten er behoorlijk wat hazen, met de
oren omlaag zodat ze door een van ons af vanuit de verte werden aangezien voor
eenden. Al vrij snel wordt de telescoop erbij gepakt en zien we in de verte 3
Holenduiven bij elkaar zitten die zich goed laten bekijken. Aan de horizon vormen
zich wat Spreeuwenwolkjes. We zien Wilde Eenden, er vliegen her en der wat
Aalscholvers over en af en hoe hopt er een Eksterpaartje door het gras.

De Woude in de vroege ochtend

Een stukje verderop zitten in de sloot tussen 2 huizen in behoorlijk wat eenden bij
elkaar, vooral Wilde Eenden en Meerkoeten, maar ook ziet Aalko er de Rosse
Fluiteend tussen zitten. Niet iedereen had hiervan gehoord en dat is niet zo vreemd
want van nature komt deze eend hier niet voor, een exoot dus. Hij heeft ook nog
even laten horen waarom hij zo heet, door een soort fluitend (je verwacht het niet!)
geluid te maken. Wanneer we een poosije stil blijven staan om dit door de telescoop



te bekijken zien we onder een bruggetje in de verte enkele Krakeenden zwemmen,
en in het veld wat Canadese Ganzen.

Net om de hoek bij de huizen zien we vrij dichtbij boven het veld een biddende
Torenvalk hangen die hierna een duikvlucht maakt; een stukje hoger vliegt een kievit.
Er zitten achterin het veld veel Brandganzen, 2 Grote Zilverreigers, een enkele
Blauwe Reiger en een klein groepje Smienten. Verderop langs de dijk komen we
grotere groepen Smienten tegen, en poseert een Buizerd kort op een paaltje. Als we
de bocht door lopen vliegt er een Knobbelzwaan voor ons langs en af en toe laten
meer Torenvalken zich zien.

De dag tekent zich vooral voor de vele ganzen en eenden. Tussen de Smienten en
Krakeenden zien we nog enkele Slobeenden dobberen op het water. Tussen het riet
verdwijnt een Fazantenman die erg op zijn hoede is omdat wij zo staan te spieden.

Dan is het tijd voor een korte pauze, staand weliswaar en in de luwte van een klein
bosschage. Renie heeft een thermoskan koffie mee, daar had Aalko vanmorgen
geen tijd voor omdat hij zich een heel klein beetje had verslapen. De eerste spetters
vallen, maar dit mag de pret niet drukken. Na een minuut of 10 lopen we door, nadat
we de Turkse Tortel die op het boerenerf op een silo zat aan onze lijst hebben
toegevoegd.

Hij wordt als eerste door Renie gehoord en niet lang daarna hoog in de lucht ook
gezien: een Veldleeuwerik. In de sloot zitten wat Waterhoenen en Futen, ook wat
jonge en dus blekere exemplaren. De wind op dit stuk is best fris, we lopen over een
open weiland door het natte en drassige gras. Op veel stukken spieden we de velden
en de horizon af maar blijven de vogels uit beeld.

We komen bij een hek met een bord waarop vriendelijk doch dringend wordt verzocht
om vooral door te lopen wanneer men zich op het privéterrein bevindt. Renie vertelt
hier al eens te zijn ‘weggestuurd’ en aan het gezicht van de dame die toevallig net
het hek open doet te zien is ze niet heel enthousiast dat ons kleine clubje precies die
kant op moet. We houden de pas er maar in. Annegreet ziet een klein groepje Kleine
Bruine Vogeltjes in het gras die na grondig onderzoek (ze zijn nogal snel en duiken
steeds omlaag) worden herkend als Graspiepers. Wederom een Buizerd op een hek.

Het begint weer te regenen, deze keer wat harder. Inmiddels voelen we bijna
allemaal onze sokken langzaamaan nat worden. De pas wordt wat versneld. In de
verte zwermen vogels op een afstand van elkaar door de lucht: een groep
Spreeuwen en een groep Kieviten. Tussen de uitrustende Aalscholvers op het land
zien we een Grote Mantelmeeuw.

Dan, op het laatste stuk van de excursie, een van de leukste waarnemingen van de
dag: een Rotgans in het veld. Door de telescoop is hij goed te zien. We eindigen met
nog 2 Fazantenmannen in het gras en lopen tussen de kleine huisjes door terug naar
de pont en de auto. Rond half 1 zijn we weer op station Castricum en is het tijd om
thuis op temperatuur te komen.



