
 

Vogels tekenen, 10-02-2019 
 Cees Baart 
 

Deze keer gingen we op 10 februari in De Hoep heel goed naar vogels 
kijken: naar opgezette vogels of naar vogelfoto’s. Hierna gingen we ze 
natekenen. Dit wilden we heel precies doen. Eigenlijk net zoals ze er in het 
écht uitzien. Daarom keken we heel goed naar alle kleine kleurverschillen 
en lijnen of vlekjes in het verenkleed. Het was voor Jan en mij leuk om te 
zien met hoeveel aandacht jullie dit deden. Tussendoor hielden we nog een 
korte chocolademelk- of limonadepauze met een koek. Dat mag ook wel 
wanneer je zo hard aan het werk bent. Na zo’n anderhalf uur legden we de 
tekeningen bij elkaar op de grond. Het resultaat mocht er zijn! Zie de foto’s.  
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Jan en ik weten zeker dat jullie straks buiten nog scherper naar vogels kijken 
en juist dan op die kleine verschillen zullen gaan letten. 


