Excursie Vogels Tekenen

Op zondag 9 februari hadden we hele mooie tekeningen in De Hoep gemaakt. Bijvoorbeeld een Ransuil
of een Lepelaar. Zelf had ik een Bosuil en een Scholekster getekend. We kregen ook bij het tekenen
chocomel of limonade. Bij De Hoep hadden ze een kast vol opgezette vogels. Die gingen we natekenen.
Het was hondenweer buiten, gelukkig was het tekenen binnen. We hadden allemaal twee of meer vogels
getekend. Het was leuk. Volgend jaar weer vogels tekenen!

Groetjes Jop Engels.




