
Excursie Vogelhuisjes timmeren: zondag 8 december 2013.   

Op 8-12 gingen we vogelhuisjes maken. We deden het in een schuur (in Egmond). We konden een 
voederhuisje of een vogelhuisje maken. Ook maakte iemand een voederbak en nog een ander een 
bosuilenhuis. Het was heel leuk. Mijn voederhuisje is al gevuld met pindakaas voor vogels 

We deden het meest met de boor, maar een paar keer met de hamer. 

Groetjes, Gijs Jasperse 

 

 

 

 


