
Verslag van het uilenballen pluizen, op 14 december in de Hoep. 

 

We gingen met 11 kinderen uilenballen pluizen. Er zaten allerlei botjes in, 

in die van mij zaten vooral muizenschedeltjes. Het waren braakballen van 

de kerkuil en de ransuil. In de braakbal van de ransuil zaten ook botjes van 

vogeltjes, in die van de kerkuil vooral muizen.

 
We gingen ook nog naar de tentoonstelling. Daar waren verschillende 

soorten uilen te zien, die zijn opgezet. Er waren ook hele kleine uiltjes, 

maar ook hele grote zoals de Oehoe. 

 



Uilen zijn heel bijzonder. Ze kunnen hun kop bijna helemaal rond draaien. 

Zo kunnen ze heel goed om zich heen kijken. Uilen met donkere ogen 

jagen ’s nachts en uilen met gele ogen in de schemering. Het was heel 

leuk! Groeten van Sterre. 


