Verslag 13 april 2014 van de Roofvogel excursie

Aan het begin zagen we al een buizerd bij het spoor. Toen gingen we weg naar de Papenberg, waar
in 1799 de slag om Castricum werd uitgevochten.
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Op de Papenberg waren veel buizerds. Jos vertelde dat de meeste vrouwtjes op het nest blijven als
ze eieren hebben. Alleen als het mooi weer is gaan ze hun vleugels even strekken. En dat gebeurde
nu, want het was heel mooi weer! Daarna gingen we weer fietsen . We fietsten door de duinen en
spotten een buizerd, havik, kraai en een sperwer. De buizerd zagen we het meest.
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