
Nachtzwaluwenexcursie 6 juli 2012 duinen van Bergen/Schoorl 

Een extraatje dat we elk jaar proberen te organiseren voor de 12+ers onder jeugdleden is de 
Nachtzwaluwenexcursie in de duinen bij Bergen/Schoorl. Onze bijzondere dank gaat daarbij uit 
naar Kees Klaij van de VWG Alkmaar die dit al voor het 6de jaar met ons doet. Bedankt, Kees!  
Hieronder het verslag dat Matty Meijer heeft gemaakt van deze elke keer weer bijzondere excursie.  
 
Het was een prachtige avond. Tot redelijk laat op de avond was het nog licht, en zelfs toen al hoorden 
we wat Nachtzwaluwen roepen, of ratelen, beter gezegd. We liepen vanaf het parkeerterrein naar de 
heide. Dat was een redelijke tippel, maar het was het zeker waard. Terwijl we liepen, hoorden we al een 
Nachtzwaluw roepen. We probeerden uit te vogelen waar die zat, maar later begon er nog een te 
roepen! Uiteindelijk, toen het al aan het schemeren was, zagen we er een over onze hoofden vliegen. 
Toen we verder liepen, om te kijken of hij nog ergens te zien was, zag Henk hem in een dode boom 
zitten. Yes! 

 

(Hij zit er echt, zien jullie hem ook? foto: Cees Baart) 
 

Verder hebben we ze niet meer gezien, alleen heel veel gehoord. De nachtzwaluw in de boom begon 
weer te roepen, toen hij weg was gevlogen, maar niets te zien meer. We gingen nog even een ander 
stuk heide op, maar daar was helemaal niets, zelfs geen geroep. Wel hoorden we daar in de verte een 
Bosuil roepen. Op de weg terug moesten we uitkijken dat we geen padden platstampten. Rond 12 uur 
waren we weer bij het parkeerterrein, en konden we aan de weg terug beginnen. Het was een geslaagde 
avond. 

 


