
Excursie Zwanenwater 14 juni 2015. 

Op zondag 14 juni vertrekken we met 6 deelnemers naar Callantsoog. We 

brengen een bezoek aan het natuurgebied “Het Zwanenwater” dat 

verscholen ligt in de Noord-Hollandse duinen, ten zuiden van Callantsoog. 

Dit beschermde natuurgebied heeft de grootste natuurlijke duinmeren van 

Europa. Als wij hier rondlopen dan treffen we het met het weer. De zon 

blijft achter de wolken, het is windstil en de temperatuur is aangenaam. We 

worden verwelkomt door de Koekoek, die naar ons (?) roept. We horen 

ook meteen de Tjiftjaf zijn eigen naam roepen en de Vink zingen. Dat 

belooft wat! En dat is ook zo, want we krijgen onder andere heel mooi de 

Kneu,  
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de Rietgors, de Roodborsttapuit en de Graspieper te zien. De lijst wordt 

verder aangevuld met: Bruine Kiekendief, Grauwe Gans, Aalscholver, 

Gaai, Winterkoning, Blauwe Reiger, Fitis, Zilvermeeuw, Zwartkop, 

Rietzanger, Kleine Karekiet, Zanglijster, Fuut, Kuifeend, Wilde Eend, 

Slobeend, Bergeend, Tafeleend, Topper(eend), Meerkoet, Merel, Kleine 

Mantelmeeuw en Torenvalk. We hebben genoten tijdens onze wandeling 

door dit mooie natuurgebied; keken vooral naar de vogels, maar 

bewonderden ook alle prachtig bloeiende Orchideeën en andere planten. 
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