
De Bosuilenexcursie van 24 januari 2015 

 

We waren er allemaal en dus konden we vertrekken. 

  

Tekening van Gabriel Smeke. 

 

Samen met Arend en Jeroen. Arend kon de uilen heel goed nadoen. Toen 

hij zei dat hij het in drie nachten had geleerd, stond iedereen versteld. Hij 

zei dat je het zelf ook kon doen. Eerst een heel hoog stemmetje opzetten 

en oeh, oeh,oeh. En toen kregen we antwoord van zeven uilen tegelijk. Ik 

en ook anderen hadden nog nooit zoveel uilen bij elkaar gehoord. Aldus 

een geslaagde uilenexcursie. 

  

Verslag door Jop Engels. 
 


