
Verslag bosuilen excursie 

Op 10 Januari verzamelden we ons voor een bosuilen excursie. We waren met een grote groep en 
werden begleid door: Cees en Arend. Arend is iemand die heel erg goed de bosuil kan na doen. Met 
een speciale roep maakte hij contact met de uilen. Het was heel erg leuk want we hebben 3 mannetjes 
uilen gehoord en we hebben er 1 gezien. Het was weer een leuke avond. Ik, mijn opa en nog een 
vriendje van mij hebben genoten. 

Groetjes  Sil   

  

Foto Cees Baart 

 


